
Stichting Ontmoeting     Heel de kerk voor heel de stad  
 
Platform en samenwerkingsverband Gorcumse Kerken, 

Interkerkelijke evangelisatie. 
 
Visie, Organisatie en Werkwijze 

 
 
Geschiedenis en grondslag 

 
Ontmoeting is ontstaan in 1980 als de ´Stichting tot Interkerkelijke evangelisatie Ontmoeting’.  
De naam Ontmoeting is geboren uit de gedachte dat God de mens uitnodigt Hem te ontmoeten en 
met Hem te leven. Het is een eenvoudige stichting met als fundament Gods Woord en de 
Apostolische geloofsbelijdenis. Begonnen is met tentevangelisatie-samenkomsten en al snel daarna 
het kinderwerk. In de loop van de jaren zijn de activiteiten uitgebreid en heeft de stichting zich 
mede ontwikkeld tot een platform en samenwerkingsverband van Gorcumse kerken, 
gemeenschappen en organisaties. Aan deze ontwikkeling ligt met name het besef ten grondslag dat 
evangelisatie gedragen moet worden door liefde en eenheid tussen christenen. Ons werkgebied is 
de stad Gorinchem en de directe regio.  
 
Bestuur 

 
Het bestuur bestaat uit de vertegenwoordigers van de aangesloten kerken en organisaties, zo 
nodig aangevuld met leiders van activiteiten. De voorzitter vertegenwoordigt geen gemeente.  
Het bestuur is zowel met de inhoudelijke bezinning als met de uitvoering belast. De bestuursleden 
worden aangesteld door de  kerkenraad/oudstenraad van de aangesloten gemeenten, zo mogelijk 
op voordracht van het vertrekkende lid.  
Samen met de geestelijke leiders van de stad (zie punt werkwijze) zoekt het bestuur naar een 
voorzitter, deze benoeming dient zoveel mogelijk door bestuur en geestelijke leiders te worden 
gedragen en wordt in de vergadering van Ontmoeting vastgesteld.  
Het bestuur vergadert 5 maal per seizoen (sept-juni). Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, 
secretaris en penningmeester. Deze voeren het bestuursbeleid uit en nemen tussentijdse 
beslissingen die geen uitstel kunnen lijden. Deze worden achteraf verantwoord.  
Wij streven er naar onze beslissingen breed gedragen, bij voorkeur unaniem, te nemen.   
 
Doelstelling  

 
 Hieraan zullen allen weten, dat u discipelen van Mij bent, indien u liefde hebt onder elkaar. (Joh 
13:35)     ..dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld zal erkennen dat U Mij gezonden hebt. 
(Joh 17:23)    Een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet blijven bestaan. (Matt 12:25) 
Deze indringende woorden laten ons zien dat de herkenbare eenheid van het lichaam van onze 
Heer, een fundamentele basis is met als doel het zichtbare getuigenis, waardoor de wereld zal 
erkennen dat Jezus Heer is.  
Deze eenheid is niet gebonden aan een leer, kerkorde of gebouw, maar aan het verbonden zijn 
met onze Heiland door de heilige Geest. Daarom zoeken we ook geen fusie van organisaties, maar 
verbondenheid van christenen. Als een ieder van ons zich richt op het centrum, Jezus Christus, 
zullen we elkaar daar vinden. Die eenheid is krachtig en van belang voor het bereiken van de stad 
met het evangelie. De ene gemeente van Jezus Christus heeft dan ook maar één gezamenlijke 
identiteit, de verschillen zijn daaraan ondergeschikt en meestal niet meer dan door mensen 
opgetrokken muren. Alles wat bijdraagt aan deze eenheid en daardoor tot zegen is voor kerk en 
stad valt onder onze doelstelling. Kort samengevat: Onze Heer en onze stad dienen met het 
evangelie in woord, houding en daad.    



 

Werkwijze 

 
De gemeente van Jezus Christus zien wij in de Bijbel maar op 2 manieren geduid worden, namelijk 
als wereldwijde gemeenschap van alle christenen en als de lokale kerk, bestaande uit alle 
christenen ter plaatse. In onze eigen lokale situatie betekent dit dat wij alle christelijke 
gemeenschappen (kerken, vrije gemeenten, huisgemeenten, groepen, kringen, etc.) met elkaar 
zien als het lichaam van Christus in Gorinchem. We zien graag dat het werk van God onder ons zo 
sterk wordt dat diepe verbondenheid, gemeenschappelijke proclamaties, vieringen(avondmaal) en 
verbondssluitingen tot de mogelijkheden gaan behoren. Voorwaarde voor eenheid is de erkenning 
dat Jezus Christus de Zoon van God is die als Redder van mensen op aarde gekomen is.  Al de 
leiders van de gemeenschappen bij elkaar zien wij als de oudsten van de stad. 
 
Elke authentiek christelijke gemeenschap zien wij in principe als deel van Ontmoeting, ook al zijn 
ze niet aangesloten. Immers het deel hiervan uitmaken heeft als Bijbelse basis het behoren tot het 
lichaam van Christus. Aansluiting is dan ook geen formele, juridische  zaak maar een geestelijke, 
het is een zaak van het hart en van je geroepen weten. Het kan dan ook zomaar gedaan maar ook 
zomaar ongedaan gemaakt worden. Er zijn daarom ook geen financiële verplichtingen. Wij 
verwachten van een aangesloten gemeenschap wel instemming met onze grondslag, een 
vertegenwoordiging in het bestuur en natuurlijk ook een financiële bijdrage. Gemeenten of 
organisaties die wel betrokken willen zijn zonder de stap van deelname zijn als gast hartelijk 
welkom.  
        
     
Relatie met geestelijke leiders  

(Voorgangerslunch)  

 
Ontmoeting is er voor de stad, voor de kerken en van de kerken. De relatie van de Stichting met 
de geestelijke leiders in de stad is niet formeel of juridisch, maar wordt zoveel mogelijk relationeel 
ofwel geestelijk vorm gegeven.  
Om hieraan inhoud te geven wordt een bijeenkomst in de vorm van een voorgangerslunch 
georganiseerd. De bedoeling hiervan is een ontspannen interactieve samenkomst van leiders, 
waarin naast ontmoeting, groeien in relatie en vriendschap ook het besef is van met elkaar 
verantwoordelijk zijn voor de stad.  
Wij zien het als roeping en noodzaak dat een goede basis wordt gelegd voor onderlinge 
samenwerking, groeien in eenheid, het delen van visie en versterking van de toewijding om met 
elkaar de stad te bereiken. 
Besproken worden die onderwerpen welke in deze doelstelling passen. 
Er wordt tijd genomen voor gebed, voor elkaar en voor de stad.  
Hiervoor zijn uitgenodigd alle leiders (dominee/voorganger of oudste) van de aangesloten kerken 
en de gasten. Wanneer een gemeente geen vaste voorganger heeft wordt de voorzitter of de 
secretaris uitgenodigd. In  deze vergadering wordt verantwoording afgelegd en input ontvangen 
voor ons beleid en handelwijze. Tevens wordt aan deze vergadering  goedkeuring gevraagd voor de 
benoeming van een voorzitter; men kan daar ook zelf namen voor indienen.     
 
 
 
Financiën:   

 
De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen van de aangesloten gemeenten en giften van 
particulieren.  Stichting Ontmoeting heeft een ANBI status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 
 
 



 

Aangesloten kerken, organisaties en gasten:  

 
Kerken / Gemeentes:  Voorganger/Oudste         Bestuurslid/contactpersoon 

 

PKN wijk 3    Bert-Karel Foppen   Mariëtte van Kampenhout 
Chr. Ger. Kerk        Arie Schram 
Ger. Kerk Vrijgemaakt  Lucas van der Veen    Hilda Oosterhuis 
Christengemeente   Adelin Maurice   Sjaak Bronkhorst 
VEG de Ark    Anselm Krol    Rene Verhoeks 
VEG de Bron    John Nieboer     Bert van Ameijde 
VEG Ontmoetingskerk  Jikky de Jong-Buursma   
Vergadering van gelovigen       Helma van Wettum 
Leger des Heils  (LdH)  Peter en Elly Schraa   Elly Schraa 
Rafaël Gemeenschap   Arie van Oudheusden  Govert Versteeg 
Gemeente Sion   Rik van Boven   Renaldo Vroon 
Gemeente God’s Power  Ephraim en Liesbeth Ebighosi  
Life Church    Johan en Karin de Smit   
 

Organisaties: 

Youth for Christ 
Stichting Tienerfriends 
 
Gasten: 

 
Rooms-katholieke kerk  Ype de Jong 
Raad van kerken/Geref. kerk ..  
PKN wijk 2    André Wijting 
Power of Prayer ministries, 
migranten/Afrikaanse kerk  Edouard   
 
Lopende Activiteiten 

 
Superkids, kinderprogramma in het gebouw de Ark aan de Kennelweg 
Godsdienstonderwijs openbare scholen 
Stadsgebed, zaterdagmorgen 1x per maand speciaal voor de stad 
Week van gebed, ieder jaar de week van de Evangelische Alliantie ism RvK 
Nacht van gebed voor de vervolgde kerk 
Kerstacties oa zingen op straat (met Leger des Heils) 
Paasjubel, interkerkelijke paasviering op 1e paasdag in de Oosterbliek  
Voorgangerslunch, 5 x per jaar voor leiders van de gemeenschappen 
(Youth) Alpha cursus (met Leger des Heils), kennismakingscursus christelijk geloof jongeren 
 
Doelstelling activiteiten voor de periode 2014-2016: 

 

Opzetten van huwelijkscursus   
Opzetten van cursus opvoeding  
Beide cursussen met als doelgroep alle inwoners van Gorinchem en directe omgeving 
 


